Gebedskalender

Bid jij mee?



WegWijs!

We willen kinderen leren dat we overal, altijd en in alle
omstandigheden bij God terug mogen komen. Hij weet de juiste weg,
Hij kent de echte waarheid en alleen Hij schenkt eeuwig leven. God
wil er voor jou zijn met Zijn liefde en genade. En Hij wil heel graag
dat jij Hem leert kennen. Je leert iemand het beste kennen door de
dingen die hij doet en zegt. In de Bijbel openbaart God Zich in Wie
Hij is, door wat Hij doet.

In de Bijbel staan meerdere verhalen waarbij mensen op reis gaan;
sommigen vrijwillig en anderen omdat ze geroepen worden. In alle
vier gekozen Bijbelverhalen kom je iemand tegen die de juiste/wijze
weg aanwijst. Ook is er bij elk verhaal een verkeersbord gekozen
met een teken erop. Dit teken kom je onderweg tegen en helpt je om
de juiste beslissing te nemen onderweg, waardoor je de juiste weg
kiest.

Als je op weg gaat in dit leven kan het niet anders of je zult fouten
maken en verkeerde wegen kiezen. Misschien zul je zelfs wel
helemaal verdwalen in het leven. Maar bij God is er, als je Hem om
vergeving vraagt en om hulp, altijd de mogelijkheid om opnieuw te
beginnen. God houdt van je en wil ook vandaag voor je zorgen. Hij
wil je de Weg wijzen, waarop je als mens tot je recht mag komen.

De weettekst komt uit Johannes 14, vers 6a. Jezus zegt: Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven.” Door het aanleren van de
weettekst leren de kinderen dat Jezus de enige Weg is, dat Hij altijd
de Waarheid spreekt en ook laat zien, en dat bij Hem een Leven is
dat echt gelukkig maakt. Door alle Bijbelverhalen heen ontdekken
de kinderen dat zij alleen door het verlossingswerk van Jezus gered
kunnen worden. Jezus kan jouw zonden, de verkeerde dingen die jij
doet, vergeven. Hij alleen maakt jou écht gelukkig. Hij spreekt de
waarheid over God en door Hem ontvang je het eeuwige leven.

Een gezegende voorbereiding en Gods zegen tijdens de
VakantieBijbelWeek toegewenst!

\
De uitgewerkte dagthema’s komen uit de HGJB-map ‘WegWijs!’



Maandag 12 augustus 2024

Volg Jezus!

Lezen: Handelingen 9: 1-19
Vers 4b, 5a, 6a: hij hoorde een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom
vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus,
Die u vervolgt. ... En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik
doen zal?

Saulus dacht een voorbeeldige Farizeeér te zijn met een grote ijver
voor de Wet en daarom vervolgde hij de christenen. Maar midden
in het vuur van zijn strijd werd hij geconfronteerd met de
opgestane Jezus en met de Waarheid van het Evangelie. Hij hoort
een stem, hij luistert, hij antwoordt, vraagt om verduidelijking en
dan luistert hij weer. Hij erkent Jezus als Heer en hij beseft dat hij
gezondigd heeft. Hij geeft zijn leven over aan Jezus en besluit Hem
te gehoorzamen. Het is het begin van zijn nieuwe leven in Jezus.
Tot geloof komen in Jezus, komt voort uit een persoonlijke
ontmoeting met Hem en leidt tot een nieuw leven samen met Hem.
Je leest in vers 11 dat Saulus ook bidt.

Ken jij Jezus? Heb jij een persoonlijke ontmoeting met Hem gehad?
Zo spectaculair als Saulus is uitzonderlijk. Het paste bij Saulus en
hij had het nodig om radicaal te kunnen stoppen met zijn manier
van leven. Hij had het ook nodig om het zware leven dat nog voor
hem lag te dragen. In de Bijbel komt God meestal in de stilte. Lees
Zijn Woord, bid en smeek tot Hem en wees stil en wacht op Zijn
antwoord. Hij ziet jou en kent jou. Hij weet of je oprecht bent en
Hem wil kennen. En dat kennen van God is een vrede die het
verstand te boven gaat. God kennen is de grootste schat die je kan
krijgen. God belooft dat wie zoekt ook vindt. God wil jou kennen,
Hij wil een relatie met jou! Hij heeft ons gemaakt en wil ons echt
leven geven. Daarom kwam Jezus naar de aarde. God met ons, zo
dichtbij. Echt leven hier op aarde en voor eeuwig dicht bij Hem.
Leef jij al echt een nieuw leven samen met Jezus?

WegWijs!

Vertel God dat je Hem wil kennen en wacht op Zijn reactie.
Vraag aan God wat Hij wil dat jij moet doet vandaag en luister.
Dank Hem voor de godsdienstvrijheid in ons land.



Dinsdag 13 augustus 2024

Volg Jezus!

Lezen: Markus 12: 28-34
Vers 30: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Jezus wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is. Een Jood
vindt in de wetten het goede leven, maar dat zijn er zoveel, dat je je
telkens afvraagt: oké, ik moet dit doen, maar dit is ook belangrijk —
wat doe ik nu? Wat is mijn focus, mijn belangrijkste prioriteit?

Jezus geeft antwoord: "Heb God lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Daar gaat
het om. Maar dan voegt Hij er een tweede regel aan toe die hieraan
gelijk is: "Heb uw naaste lief als uzelf." Als je iets moois doet voor
een ander, doe je dat voor God. En ben je met God bezig, dan komt
dat neer op met een ander bezig zijn. Heb daarbij de ander evenveel
lief als je jezelf liefhebt. God liefthebben gebeurt dus in het
dagelijkse leven. Veel zingen, bidden of Bijbel lezen is goed, maar
dat alléén is niet God liefhebben. God liefhebben, dat is 66k je
naaste liefhebben. Daar gebeurt het.

Met heel je verstand: je gebruikt je hersenen om iets moois te doen
voor God, je naaste en/of jezelf. Nadenken en plannen maken hoe
je de wereld beter kunt maken. Met heel je kracht: je gebruikt
concreet je energie, je benen, je handen, je lijf om de wereld mooier
te maken. Het kan ook met je hart: je laat je raken, je voelt mee, je
gebruikt je intuitie. En je ziel: je karakter, wie je bent. Ook
daarmee kun je aan de slag om je omgeving te laten bloeien.

En als iets bloeit, wat dan ook — als een kind happy is, als jij
gelukkig bent, als je buren genieten, als je tuin een feestje is — daar
geniet God. Waar het leven de ruimte krijgt, wordt God groot.

WegWijs!

Vertel God wat jouw plannen vandaag zijn.

Vraag Hem of Hijj je liefde daarbij geeft voor de ander en jezelf.
Vraag God of Hij de medewerkers wil leiden met Zijn Geest in de
laatste voorbereidingen voor de VBW.

Dank Hem voor de vele mooie dingen in deze wereld en benoem ze
concreet.



Woensdag 14 augustus 2024
Begin opnieuw!

Lezen: Jona 3 en 4
Vers 4: Maar de HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken?

Mensen kunnen de juiste dingen doen met een verkeerde houding.
Jona vond Gods opdracht niet leuk, omdat hij een hekel aan
Ninevé had. Verkeerde houding. Jona ging de andere kant op.
Verkeerde houding. God trok zijn aandacht en Jona ging en deed
wat hij moest doen, het juiste, maar nog stééds met een verkeerde
houding.

God kan ons gebruiken als we een verkeerde houding hebben.
Maar wat Hij van ons vraagt, is niet alleen dat we de juiste dingen
doen, maar dat we ze doen met een juiste houding.

Jona was boos omdat Nineveé luisterde, wat juist Gods bedoeling
was. Erna werd hij boos over de plant. Het einde is abrupt.
Waarschijnlijk is het boek door Jona zelf geschreven. Hij moest
over zijn tekortkomingen schrijven, want God wilde dat we Jona’s
strijd zouden kennen.

Zonde is zonde, hoe groot of klein dan ook. Jona was gevraagd om
te gaan getuigen in Ninevé, aan mensen aan wie hij een hekel had.
Hij was veel liever bij zijn eigen volk gebleven. Dat zou comfortabel
zijn geweest. Veilig, hij werd er gerespecteerd als profeet. Maar
Jona moest leren te gehoorzamen. Hoe dan ook. En hij moest
barmhartigheid leren.

Wat kan jij leren van Jona’s strijd? Denk jij dat je gehoorzaam
bent? Dat je mededogen hebt zoals het hoort? Roddel jij? Klaag jij?
Denk je dat je beter bent dan een ander? Niemand van ons is
rechtvaardig. God wel, maar Hij is ook genadig. Hij vraagt je te
stoppen, na te denken en je naar God toe te keren, met heel je
hart, ziel, verstand en kracht.

WegWijs!

Vertel God over je strijd van gehoorzamen en in welke houding je
dingen doet.

Vraag aan Hem of Hij je echt barmhartigheid wil leren, neem
iemand concreet in gedachten.

Dank Hem voor Zijn liefde en trouw aan jou.



Donderdag 15 augustus 2024

Begin opnieuw!

Lezen: Amos 7: 10-17 -
1 Petr. 2: 1: Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en
alle kwaadsprekerij.

In de Bijbel worden wij mensen met schapen vergeleken. Soms is
het niet meer dan het eenvoudige grazen dat een schaap in
moeilijkheden brengt. Hier wat knabbelen, daar wat, en nog iets
verderop, en voor je het weet, zijn ze ver van de herder verwijderd
en komen ze in gevaar. Hoe vaak moet de herder de schapen niet
redden? Jezus is onze Herder die roept: “Kom terug! Kom terug bij
Mij! Keer terug naar de schaapskooi waar je veiligheid en liefde
vindt!” Luister naar Zijn stem! Vertelt een schaap de herder wat hij
moet doen? Waarom heeft de mens het idee dat hij dat wel kan?

Amos was een eenvoudige schaapsherder die na een visioen God
gehoorzaamde. Zijn toehoorders in Bethel genoten over het oordeel
over andere landen, totdat het over henzelf ging. Amos wees ze op
hun eigen zonde en waarschuwde hen voor het oordeel. Amos
profeteert, roept en smeekt, maar dan keren ze zich af met
verharde harten. Ze haten Amos en jagen hem met geweld weg.
Amos blijft volhouden, uit liefde, maar voelt zich moedeloos.
Waarom willen ze zich niet voeden met het gezonde gras van de
Bijbel, in plaats van giftige planten van wereldse leer? Waarom zijn
ze niet bang en laten ze zich niet terugroepen?

Ben jij zelfvoldaan geworden? Hebben andere belangen Gods plaats
in je leven ingenomen? Vertrouw jij op comfort en luxe? Ben je
hebberig en onverschillig? Kijk naar Amos hoe hij doet wat God
verlangt. Luister ook en gehoorzaam God, waarheen dat ook leidt.
Als Gods Geest over je komt, dan is alles mogelijk. Jouw werk is op
Hem te vertrouwen. Laat Jezus jouw Herder zijn. Volg God zodat je
goede vruchten mag dragen en voor anderen tot zegen mag zijn.

WegWijs!

Vertel God jouw verleidingen waardoor je weg dwaalt van God.
Vraag Hem of Hij je wil helpen om dagelijks te bidden, de Bijbel te
lezen en op Hem te vertrouwen, zodat je Hem kan gehoorzamen.
Dank Hem dat Hij jouw Herder wil blijven, wat voor schaap je ook
bent.



Vrijdag 16 augustus 2024
Hulp is onderweg!

Lezen: Jesaja 58
Vers 11a: En de HEERE zal u voortdurend leiden, ...

God maakt Zijn wil langs drie wegwijzers bekend. God geeft ons
de goede richting aan door 1. de Bijbel, 2. de innerlijke leiding van
Zijn Geest en 3. Zijn besturing van de omstandigheden, waarbij het
vaak een combinatie is.

Als je inzicht in iets nodig hebt, open dan de Bijbel. Daar lezen we
wat God in allerlei situaties van ons vraagt. Als de Bijbel duidelijk
is, dan is Gods wil gevonden en moeten we doen wat er staat.

Als dit niet zo duidelijk is, moeten we naar andere wegwijzers gaan,
zoals de innerlijke leiding van Gods Geest. De Geest wil in ons
wonen om ons voortdurend te leiden. We moeten leren om de
leiding van de Geest te herkennen en te volgen. Geeft Hij een
innerlijke overtuiging dat je een bepaald iets (niet) moet doen? En
blijft dat als je erover bidt? Uiteraard moet dit in overeenstemming
zijn met de Bijbel en gepaard gaan met vrede. Blijf het in gebed
brengen totdat je Gods wil weet. Toets het ook achteraf (werd het
gezegend of bevestigd?) zodat je al doende leert.

Daarnaast bestuurt God de omstandigheden door deuren te
openen of te sluiten. Zie je in vrede mogelijkheden na het bidden
en lezen van de Bijbel? Neem dan stappen, richt je aandacht en
energie erop en zie of God het bevestigt. Als een bepaald plan niet
door kan gaan, betekent dat nog niet automatisch dat het niet goed
is wat je wilde doen. Satan werkt tegen, maar gebed is sterker.

Als God ons ergens leiding over geeft, dat doet Hij dat meestal door
een combinatie van alle drie de richtingwijzers. Het geeft zekerheid
als alle drie de bakens dezelfde kant op wijzen. Dan is het duidelijk
dat iets de wil van God is. Zo niet, wees dan waakzaam en bid.
Kom je er niet uit, vraag dan andere christenen om raad.

WegWijs!

Vertel God hoe je omgaat met Gods wegwijzers.

Vraag Hem of Hij je wil helpen om voortdurend te bidden voor alle
dingen, zodat je weet wat je wel en niet moet doen.

Denk Hem dat Hij er altijd voor je is en Zijn vrede aan je wil geven.



Zaterdag 17 augustus 2024
Hulp is onderweg!

Lezen: Psalm 34
Vers 8: De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en
redt hen.

God belooft grote zegeningen, maar veel van die zegeningen vragen
om actieve betrokkenheid. God zal ons bevrijden van angst,
verlossen uit al onze problemen, ons behoeden, Zijn goedheid tonen,
in onze behoeften voorzien, luisteren als wij met Hem praten en ons
bevrijden, maar wij moeten daar wel ons deel aan bijdragen. Wijj
kunnen ons Zijn zegeningen toe-eigenen als we Hem zoeken, het tot
Hem uitroepen, ontzag voor Hem hebben, Hem vertrouwen, Hem
vrezen, op onze woorden letten en niet liegen, ons afkeren van de
zonde, het goede doen en de vrede zoeken, nederig zijn en Hem
dienen. We ontvangen Zijn zegen als we Hem gehoorzamen in wat
we zeggen en hoe we leven.

Probeer het maar! God nodigt je hartelijk uit om het te proberen,
want Hij weet dat het je zal bevallen. Wanneer wij die eerste stap van
gehoorzaamheid nemen door God te volgen, kunnen wij niet anders
dan ontdekken hoe goed Hij is. En als je bij God hoort, heb je dan
ook ontzag voor Hem? Eer je Hem en toon je diep respect voor Hem?
Dat laat je zien door een nederige houding en oprechte aanbidding.
We strijden de strijd niet alleen en we mogen erop vertrouwen dat
God alles in Zijn Hand heeft en het ook ten goede zal keren, ook al
begrijpen we het niet. God vraagt geloof in Hem en dat we ons aan
Hem toevertrouwen, in alles! En dan zal Hij je vrede geven die alles
te boven gaat, hoe je leven ook is. God weet wat we nodig hebben en
onze diepste nood is geestelijk. Hij wil ons meer dan genoeg geestelijk
voedsel geven om voor God te leven. Als je God hebt, heb je alles wat
je echt nodig hebt, ook al zijn er ernstige moeilijkheden in je leven.
God is dichtbij, ja Hij wil zelfs in je wonen en je Bron van kracht,
moed en wijsheid zijn. Wees athankelijk van Hem en zoek Zijn vrede.

WegWijs!

Vertel God jouw moeilijkheden in je leven.

Vraag God om vertrouwen in Hem en ondanks alles Hem te volgen,
te gehoorzamen en te geloven.

Dank Hem voor Zijn vrede en dat Hij in jou wil wonen.



Zondag 18 augustus 2024

Ga verder op reis!

Lezen: Handelingen 8: 26-40
Vers 35 En Filippus deed zijn mond open en,
uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

Filippus volgt het zendingsbevel van Jezus op, waarbij hij zich niet
beperkt tot zijn eigen volk. Hij trekt naar Samaria en heeft veel
succes met zijn prediking en genezing voor grote massa’s mensen.
Filippus studeerde veel in de Bijbel en kon daardoor goed uitleg
geven. Te midden van al die opwindende gebeurtenissen laat hij
gehoorzaam en onmiddellijk dat werk achter om op Gods verzoek
naar een weg dwars door de woestijn te gaan. Hij volgt God, niet
zijn ‘eigen’ succes. Daar ziet hij een belangrijke heer uit Ethiopié.
Weer een buitenlander, maar hij snelt erheen.

Filippus zag de kamerling een boekrol lezen en greep die kans aan
om het Evangelie te vertellen door te vragen of de man begreep wat
hij las. Filippus volgde de leiding van de Heilige Geest, begon het
gesprek waar de man was (verdiept in Jesaja) en legde uit hoe
Jezus de profetieén had vervuld. Wanneer wij met iemand over God
praten, moeten we aansluiten bij iets wat die ander bezig houdt.
Dan kunnen we duidelijk maken hoe Gods Woord daarop van
toepassing is.

God kan mensen die Hem van harte gehoorzamen, op veel
manieren en voor grote doelen gebruiken. De Ethiopiér gelooft,
wordt gedoopt en reist verder met een hart vol blijdschap. Studeer
jij in de Bijbel, zodat je anderen ook uitleg kan geven? Wil jij ook
een klaar-over zijn in Gods handen? Doordat Filippus ging waar
God hem heen stuurde, kon Ethiopi€¢ worden bereikt met het
Evangelie. Volg Gods leiding, zelfs al lijkt het alsof je in de
verkeerde richting gaat. Soms begrijp je Zijn bedoeling eerst niet,
maar de resultaten zullen er geen twijfel over laten bestaan.

WegWijs!

Vertel God waarin jij jezelf of je eigen succes volgt i.p.v. Hem.
Vraag Hem of Hij je wil helpen met het bestuderen van de Bijbel en
of Hij je van harte een klaar-over wil maken voor anderen.

Dank Hem dat ook Nederland werd bereikt met het Evangelie.



Maandag 19 augustus 2024

Ga verder op reis!

Lezen: Handelingen 7: 20-38
Vers 38: Hij is het die ... bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg
Sinai, en bij onze vaderen, en Hij was het die de levende woorden ontving
om die aan ons door te geven.

Mozes is iemand die snel reageert en zich met dingen bemoeit.
Maar hij leert steeds meer op de goede wijze te reageren. Zijn
reactievermogen had voldoende uitdaging aan de veelzijdige taak
om elke dag twee miljoen mensen door de woestijn te moeten
leiden. Hierbij was Mozes een klaar-over voor het volk naar God.
Met niemand ging God zo vertrouwelijk om als met Mozes; hij
ontving levende woorden en gaf die door. Geef jij Gods levende
woorden door?

Mozes werd gevormd door God, maar Hij veranderde niet het wie of
wat van Mozes’ wezen en gaf hem ook geen nieuwe capaciteiten of
krachten. Hij gaf vorm aan zijn karaktereigenschappen en kneedde
die tot zij pasten binnen Zijn doel. God bereidt je eerst voor en
gebruikt je daarna. Zijn planning omvat je hele leven.

Mozes vergat niet waar hij vandaan kwam en wie hij was. Onthoud
wie je bent; een kind van God! Weet jij welke opdracht God voor jou
heeft? Bedenk jij dingen om er onderuit te komen? Dat hielp Mozes
niet en zou hem ook niet gelukkiger gemaakt hebben. Juist door te
gehoorzamen en te vertrouwen, groeide zijn relatie met God en
veranderde hij als mens. Welke ervaring(en) met God heeft jouw
leven veranderd? Schrijf ze op en lees ze als er moeilijke momenten
in je leven zijn.

WegWijs!

Vertel God wat je denkt dat Hij van je vraagt en wat je reactie of
tegenwerpingen zijn.

Vraag Hem hoe je je eigen mogelijkheden en krachten kan
gebruiken om Gods wil te doen en Zijn levende Woorden door te
vertellen.

Vraag Hem om genoeg medewerkers en een gezegende startavond.
Dank Hem dat Hij een levende relatie met jou wil en altijd bij je is
om je te steunen, te helpen en te leiden op Gods weg met jou.



Dinsdag 20 augustus 1. Volg Jezus!

Lezen: Johannes 1: 35-43

Daglogo: Eénrichtingsbord
Simon en Andreas volgen de richting die Johannes hen wijst. Johannes de doper is
‘net een éénrichtingsverkeersbord’, hij wijst naar Jezus als de enige Weg!

Onderwerp: Johannes de Doper wijst Jezus aan als Redder en Messias. Simon
Petrus en Andreas horen wat Johannes zegt en handelen er ook naar. Ze volgen
Jezus!

Bijbelgedeelte: Johannes vertelt de mensen over de Messias die eraan komt. Hij
wijst mensen op hun zonden en dat ze het goed moeten maken met God. Eerder
heeft Hij ook Jezus mogen ontmoeten bij de Jordaan, hij mocht Hem zelfs dopen.
Johannes heeft gezien dat de Geest van God op Jezus neerdaalde, in de vorm van
een duif, en hij heeft Gods stem gehoord. Daarom is Johannes ervan overtuigd: Hij
is het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt! Hij wijst dan ook van
zichzelf af, richting Jezus. Hem moet je volgen! Hij is de enige goede Weg, Hij is de
Redder!

WegWijs!
Johannes wijst de weg naar Jezus. Mooi om de VBW zo te beginnen! Jezus is de
enige goede Weg om te volgen in jouw leven.

Voor de kinderen: Johannes wijst de weg naar Jezus. Jij mag ook die kant op gaan.
Hier, op de VBW, maar ook op andere plekken zijn er mensen die jou kunnen
helpen om de juiste richting op te gaan. Zo kun jij leren om Jezus te volgen.

» Jezus is de Enige die je moet volgen. Dat kan door goed te luisteren als er over
Hem wordt verteld en door te doen wat Hij zegt.

Gebed

Vertel God wat jij vandaag voor de VBW doet en wat je hiervan vindt.

Vraag God of Hij de kinderen die Hem nog niet kennen, enthousiast wil maken
voor de VBW om te komen en dat ze Jezus willen gaan volgen.

Vraag God wie jij de weg naar Hem mag wijzen.

Dank God dat je Hem volgen mag en vraag of Hij jou steeds de juiste weg wil
wijzen.

Dank dat Jezus voor ons wilde sterven, zodat onze zonden vergeven kunnen
worden.



Woensdag 21 augustus 2. Begin opnieuw!

Lezen: Jona 1:1 - 3:2

Daglogo: Stopbord
De zeelieden begrijpen al snel dat dit geen gewone storm is. Maar Jona slaapt
rustig verder. De zeelieden schudden Jona wakker. Ze drukken Jona met de neus
op de feiten. Stop met dromen, we zijn in gevaar. ‘Bid tot je God!’

Onderwerp: Jona krijgt van God een opdracht, maar Jona kiest ervoor om
ongehoorzaam te zijn.

Bijbelgedeelte: Jona wil Gods reddende boodschap niet brengen aan de mensen
van Ninevé. De mensen zijn God vergeten en doen slechte dingen. Maar tijdens de
storm beseft Jona dat hijzelf net zo verkeerd is als de mensen waar hij naartoe
moet gaan. Ook Jona verdient Gods genade niet. Hij mag ontdekken dat God ook
met hem opnieuw beginnen wil.

WegWijs!

Jezus zegt: ‘Ik ben de Waarheid’. Tijdens deze storm leert Jona de waarheid over
zichzelf en de mensen om hem heen. Alleen Jezus’ verzoenende offer en de hulp
van de Heilige Geest kunnen mensen verlossen van hun ongehoorzaamheid en
liefdeloosheid.

Voor de kinderen: Jona ontdekt dat hij, ook als hij ongehoorzaam is en zijn eigen
weg kiest, opnieuw mag beginnen bij God. Hij wordt stilgezet op de weg door God
Zelf. God helpt Hem om daarna toch de lastige opdracht uit te voeren, zodat
mensen het goede nieuws van Gods redding mogen horen!

» Bij God mag je opnieuw beginnen, ook als je ervoor kiest om een verkeerde
weg te gaan. Hier, op de VBW, maar ook op andere plekken zijn er mensen die
jou kunnen helpen om je te leren welke weg je van God moet kiezen.

Gebed

Vertel God wat jij lastig vindt in het volgen van Hem.

Vraag God om wijsheid voor de medewerkers om Zijn Woord en Weg duidelijk
uit te leggen en om de vragen van kinderen te kunnen beantwoorden, in het
bijzonder voor de kinderen die God nog niet kennen

Dank God voor Zijn Woord en voor Zijn Geest.

Dank God dat Hij ons altijd hoort en ons wil helpen en redden.



Donderdag 22 augustus 3. Hulp is onderweg!

Lezen: Lukas 10: 25-37

Daglogo: Gevarendriehoek
De gevarendriehoek wijst altijd naar boven.
Eerst naar God en dan waaiert dat uit naar jezelf en andere mensen.

Onderwerp: Jezus vertelt aan de mensen het verhaal van de barmhartige
Samaritaan. Hij wil de mensen hiermee leren hoe je God, Zijn Vader, mag
gehoorzamen en dienen.

Bijbelgedeelte: Jezus vertelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De
Samaritaan is op reis en onderweg vindt hij een gewonde man. Deze gewonde man
is overvallen en ligt gewond aan de kant van de weg. Er zijn meerdere mensen om
de gewonde man heen gelopen. Je zou verwachten dat deze mensen hem helpen.
Maar dat doen ze niet. Dat ziet er niet goed uit voor de gewonde man.

WegWijs!

Jezus gebruikt dit verhaal om het grote gebod van de liefde uit te leggen: God
liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit gebod wijst de weg die God
bedoelt.

Voor de kinderen: De Samaritaan hoort niet bij het volk van de gewonde man.
Deze volken staan vijandig tegenover elkaar. Maar juist deze ’vijand’ laat zien wat
God van mensen verwacht. Help de naaste die je tegenkomt op de weg van je
leven.

» Onderweg kom je mensen tegen, vrienden, klasgenoten, kinderen die je niet
zo aardig vindt. Jij mag hen helpen onderweg.

Gebed

Vertel God op wie jij het meeste lijkt in dit Bijbelverhaal.

Vraag of God je duidelijk wil maken wie jij in het bijzonder tot hulp mag zijn.
Vraag God of we elkaar op de VBW vol liefde willen helpen.

Dank God voor Zijn liefdevolle zorg voor jou als je in de problemen zit.
Dank God voor Zijn trouw, aanwezigheid, hulp en luisterend oor.



Vrijdag 23 augustus 4. Ga verder op reis!

Lezen: Lucas 24: 13-35

Daglogo: Klaaroverbord
Jezus neemt als een soort ‘klaarover’ alle tijd om dingen uit te leggen. Als alles
duidelijk is, helpt Hij hen oversteken van ongeloof naar geloof in Hem. Hij legt de
woorden van God uit, helpt je om deze te begrijpen, zodat je ontdekt wie Hij is.

Onderwerp: De Emmalisgangers zitten vol vragen. Jezus Zelf komt bij hen lopen
en helpt hen om de waarheid te ontdekken. Jezus helpt je om verder op reis te
gaan.

Bijbelgedeelte: De hele weg blijven de Emmatsgangers maar praten. Elke keer
vertellen ze elkaar het verhaal opnieuw. Ze zijn helemaal verdwaald in hun eigen
piekeren. En dan komt er een man naast hen lopen. De man legt alles rustig uit. Ze
mogen Hem alles vragen. Ze beginnen het een beetje te begrijpen. Maar ze zijn
nog steeds ziende blind. Ze herkennen Jezus nog steeds niet. Pas als Jezus het
brood breekt, gaan hun ogen open.

WegWijs!
De Emmalsgangers zijn verdwaald. Er zijn zoveel wegen die je kunt kiezen, maar
Jezus Zelf wijst hen de weg.

Voor de kinderen: Als je niet verder komt op de weg omdat je er niets meer van
begrijpt, luister dan naar Jezus. Hij legt, door Zijn Geest, de waarheid van God uit
en helpt je om meer te ontdekken over Wie Hij is. Hij helpt jou, door de mensen
die jij onderweg ontmoet en jou vertellen over Jezus en God.

» Jezus helpt jou, door Zijn Geest, om de Bijbel te begrijpen en wijzer te worden.
Zo helpt Hij jou om te (blijven) geloven in God.

Gebed

Vertel God met welke vragen jij zit en of Hij jouw vragen en pijn wil wegnemen.
Vraag God om je ogen te openen, zodat je door Zijn Geest Zijn Woord mag
begrijpen en mag zien dat Jezus naast je loopt.

Vraag God of Hij je wijsheid wil geven om aan de kinderen die komen de juiste
weg te wijzen en dit ook na de VBW te blijven doen.

Dank God concreet voor alle hulp die Hij direct of door anderen aan jou heeft
gegeven.

Bid voor een gezegende afsluitavond en dat de kinderen ook hun
(groot)ouders en bekenden mee zullen vragen.



Laterdag 24 augustus  5.WegWijs met Jezus!

Lezen: Matthels 3:13-17

Daglogo: : Wegversmallingsbord
Jezus zegt: ‘Ik ben de enige Weg, er zijn geen andere wegen
die naar God leiden.’

Onderwerp: De Heilige Geest en God Zelf wijzen Jezus aan: Dit is Mijn geliefde Zoon, in
Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Bijbelgedeelte: Johannes de Doper is een hele belangrijke man in de Bijbel. Hij wijst de
mensen op Gods plan. Hij wijst de mensen op Jezus. Veel mensen komen naar hem
luisteren en laten zich dopen, omdat ze opnieuw willen beginnen met God. God plaatst
ook mensen op jouw weg die je de weg naar Jezus wijzen.

WegWijs!

We willen kinderen leren dat we overal, altijd en in alle omstandigheden bij God terug

mogen komen. Hij weet de juiste weg, Hij kent de echte waarheid en alleen Hij schenkt
eeuwig leven. Je leert iemand het beste kennen door de dingen die hij doet en zegt. In

de Bijbel openbaart God Zich in wie Hij is door wat Hij doet.

Voor de kinderen: Mensen uit de kerk (ouders, juf of meester, clubleiders, VBW-
leiding, ambtsdragers enz.) willen je helpen, je de weg wijzen, en uiteindelijk betekent
dat dat ze je wijzen op Jezus. Vertrouw erop dat God jou Zijn zoon Jezus bekend wil
maken. Hij wil dat jij Jezus leert kennen, omdat Hij alleen de juiste Weg is, de Waarheid
is en het Leven geeft.

Gebed

Vertel God wat je van deze VBW vond en wat je geleerd hebt.

Vraag God of de kinderen het Goede Nieuws mogen doorvertellen, zodat
anderen meer willen weten en op zoek gaan.

Dank voor alle activiteiten die we konden organiseren deze week.

Dank Hem dat Hij DE WEGWIJZER wil zijn voor jou.

Bid voor een rijke zegen over deze week en dank God voor Zijn belofte dat Zijn
Woord niet vruchteloos zal zijn.



Zondag 25 augustus 2024

WegWijs met Jezus!

Lezen: Math. 10: 34-42
Vers 39b: ...wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Volg jij Jezus? Echt helemaal? Bij een wegversmallingsbord kan de
snelheid eruit gaan en moet je extra opletten. Zo ook in het geloof.
Laat jij je aandacht aan God verslappen door iets of iemand de kans
te geven om tussen jou en God te komen? Wil je de vrede bewaren
ten koste van God? Geef je iets of iemand de macht in je leven? Dan
verkoop je niet alleen je lichaam, maar ook je ziel. Pas op voor alles
en iedereen die iets anders op het oog heeft dan Gods doel met jou.
Dien en behaag alleen Hem. Jezus is niet gekomen om een vrede te
brengen die diepe tegenstelling bedekt, omwille van oppervlakkige
eensgezindheid. Er is conflict tussen degenen die Jezus wel en niet
volgen als je oprecht en openlijk je loyaliteit uitspreekt.

Loslaten en toevertrouwen aan de Ander is niet gemakkelijk, want
dan word je onttroond in het koninkrijk van je eigen hart. Maar
gemakkelijk is niet altijd beter. Trots, eigendunk, eigenwijsheid en
onafhankelijkheid moeten verdwijnen, zodat er ruimte komt om vol
te zijn van God alleen. Kies voor het leven door je eigen ik te laten
sterven. Vertrouw niet op je gevoel, maar op God en op Zijn belofte
dat Hij er voor je is. Wandel in geloof, ook al begrijp je het niet.

In een dans leidt de één de ander, zo wil God dat je vreugdevol
ontspant in Zijn omarming en Hem laat leiden. Volg Hem, stap voor
stap. De muziek speelt en je Partner steekt Zijn hand naar je uit.
Laat je Hem leiden?

WegWijs!

Vertel God hoe je Hem ervaart en hoe je je laat leiden door Hem.

Vraag om vertrouwen, zodat je in geloof mag wandelen en durf te dansen met
Hem, zonder angst.

Dank voor Zijn blijvende en volmaakte liefde en dat Hij altijd aanwezig is.

Bid voor een gezegende kerkdienst en dat de kinderen ook hun (groot)ouders
en bekenden mee zullen vragen.

Bedankt voor het meebidden!!

Ben jij Wijs op Weg?
En wie ga jij helpen om Wijs op Weg te (blijven) gaan?



